Heleen Blaazer

E E N Tl KJ E O R D | N AI R Vanaf de eerste zinnen stap je de jaren vijftig binnen en

in het leven van Heleen, Heel knap hoe zonder overbo-
dige woorden de sfeer van die tijd en de verhoudingen
binnen gezin, familie en de buurt worden neergezet.
Hoofdstukken ontbreken waardoor je vanzelf door de tijd
beweegt. De rake omschrijvingen zorgen ervoor dat je
het gevoel hebt de personages die je tegenkomt, per-
soonlijk te kennen. Hilarische anekdotes, emotionele ge-
beurtenissen, irritaties en onbegrip; wat er ook gebeurt,
Heleens kenmerkende humor ontbreekt op geen blad-
zijde.

win het boek!

De wereldberoemde Amsterdamse School-stijl (foto’s: Rode Dorp
l.ltl'ECI'I'l: in Baarn) vind je in heel Nederland, van heel expressief tot sober en ingetogen.

Stuur een persoonlijke ‘Amsterdamse School-foto’

naar Verhaalt en ding mee naar een van de drie gesigneerde boeken
‘een tikje ordinair’ van Heleen Blaazer. In dit boek speelt het Rode Dorp in Bodegraven
(i.t.t. het Rode Dorp in Baarn niet gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl) een grote rol.

Inzenden kan
een foto in .jpg tot en met

31 maart 2017 aan albertretel@utrechtverhaalt.nl

Het boek is ook te koop bij
De Smaak van Echt, Nieuw Baarnstraat 49, 3743 BP Baarn

Ingezonden foto’s kunnen door Verhaalt,
zonder vergoedingen en met of zonder bronvermelding, gebruikt worden voor publicaties.



